Genees de zieken

Handelingen 3: 1-9 
De genezing van een verlamde
1Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds, dat is het negende. 2En een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. 3Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. 4En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons. 5En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. 6Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! 7En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, 8en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. 9En al het volk zag hem lopen en God loven; 10en men herkende hem als degene, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone Poort van de tempel; en zij werden met verbazing en ontzetting vervuld, over wat met hem gebeurd was.

Mark 5: 24-34
De bloed vloeiende vrouw
25En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, 26en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, 27had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. 28Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. 29En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. 30En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? 31En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? 32En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had. 33De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zeide Hem de volle waarheid. 34En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.

Markus 10: 46-52
De genezing van Bartimeüs
46En zij kwamen te Jericho. En toen Hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, aan de weg. 47En toen hij hoorde, dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij! 48En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij! 49En Jezus stond stil en zeide: Roept hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Houd moed, sta op, Hij roept u. 50Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? De blinde zeide tot Hem: Rabboeni, dat ik ziende worde! 52En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.

Marcus 16:15-20 
Onze opdracht
15En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
19De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. 20Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.]



Het vertrouwen
1 Johannes 5:14-15 
14En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
We hebben autoriteit verkregen
Luke 10:19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
We hebben autoriteit verkregen en autoriteit gaat altijd boven kracht en macht. We hebben alle autoriteit van de hemel tot onze beschikking.

Mattheus 8:5-13
De hoofdman van Kafarnaüm
5Toen Hij nu Kafarnaüm binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een bede, 6en zeide: Here, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. 7Hij zeide tot hem: Zal Ik komen en hem genezen? 8Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. 9Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. 10Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden! 11Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen; 12maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 13En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht 
genas, juist op dat uur.

Diverse Engelse vertalingen vertalen:
9  For I too am a man under authority, with soldiers under me.
9  for I also am a man under authority, having under myself soldiers,
9  Because I myself am a man under authority, having under me fighting men;
Hoe het geloof dat je al hebt te gebruiken
Romeinen 12: 3 3Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Geloof is een geschenk van God voor eenieder.
Efeziërs 2: 8-9
8Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9niet uit werken, opdat niemand roeme.

Hoe gebruik je het geloof dat je al hebt?
We moeten leren hoe geloof te gebruiken, op de juiste manier en op het juiste moment.
Het is één ding om geloof te hebben en iets anders om het vrij te zetten.
We hebben een contactpunt nodig om ons geloof vrij te zetten. Het is iets tastbaars. Het is iets dat je doet om te verkrijgen van God of te ontvangen.

Om de beloften van God te verkrijgen, moet ons geloof worden vrijgegeven.
Om ons geloof vrij te zetten, hebben we een contactpunt nodig.
Ons contactpunt zal zich richten op God.
Je gelooft is een enkele daad van geloof.

Wat is een punt van contact?
1. Het opleggen van handen.
2. Het zalven met olie
3. Het gebed des geloof
4. Het belijden van Gods woord
5. Woorden van de man van God

• Door dit contactpunt wordt uw geloof vrijgegeven.
• Zodra je geloof is vrijgegeven, wordt het naar God verzonden en komt het antwoord waar je om hebt gevraagd op gang.
• De redding van uw ziel, de genezing van uw lichaam of het voorzien in uw behoeften.
• Als het staat te gebeuren, wordt het contactpunt een grote kracht waardoor u op eist. Je zult nooit twijfelen zoals je van God hebt ontvangen.

Geen wonder, dat Jezus zei tot de verlamde:
"Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven" (Marcus 2:5; Matteüs 9:2). Toen hij zijn bed opnam en liep, bleven zijn zonden samen met zijn ziekte achter. Daarom vroeg Jezus: "Wat is gemakkelijker, tot den verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel?" (Marcus 2:9).

Als Jezus deze man had verteld, dat zijn zonden weg waren, dan zou zijn ziekte ook hebben moeten verdwijnen, omdat het geneesmiddel voor beide werd gegeven in dezelfde verzoening, en Jesaja had reeds verklaard: "Maar om onze overtredingen werd hij doorboord en door zijn striemen is ons genezing
geworden" (Jesaja 53:5). Als Jezus de man had gezegd om op te staan en te wandelen, dan zouden zijn zonden ook hebben moeten verdwijnen. O, hoe nodig is het, dat de mensen een volle, tweevoudige verlossing zien!
Het woord "behouden", gebruikt in Romeinen 10:9, "zult gij BEHOUDEN worden", is hetzelfde Griekse woord, dat Marcus gebruikte, toen hij zei: "En allen, die hem aanraakten, werden GEZOND" (Marcus 6:56). Beide woorden, BEHOUDEN en GEZOND, zijn vertaald van het Griekse woord "Sozo"
Het zou goed zijn voor hen, die de goddelijke genezing bestrijden, om te leren wat deze woorden betekenen in de grondtekst. Let wel, dat elk van de woorden, gevonden in de volgende teksten, vertaald zijn van hetzelfde Griekse woord "sozo".

Behouden	Marcus 5:23
behouden	Marcus 16:16
genezen	Lucas 8:36
behouden	Handelingen 2:21
genezing	Handelingen 14:9
behouden	Efeziërs 2:8
behouden	Lucas 18:42 
gezond maken Jakobus 5:15 
behouden	Marcus 5:34
behouden	Marcus 5:28
behouden	Lucas 17:19
gezond	Handelingen 4:9
behouden	Handelingen 4:12
gezond	Marcus 6:56

2 Kor. 12: 7-10
Doorn in het vlees
7en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. 8Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 10Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Deze doorn in het vlees die Paulus noemde, is door christenen gebruikt en misbruikt om het onderwerpen van bijna elk probleem dat zich aandient te rechtvaardigen. Satan heeft deze passage van de Bijbel verdraaid om vele, vele mensen te misleiden door te geloven dat God Paulus niet zou genezen, dus hoe kunnen ze verwachten dat ze genezen worden?

In vers 7, direct nadat de doorn in het vlees wordt genoemd, is er een zin met komma's die zegt: "De boodschapper van Satan om mij te slaan." Dit is een uitleg van wat de doorn was. Het was geen ding maar eerder een demonische boodschapper. Het woord dat hier als 'boodschapper' wordt gebruikt, wordt altijd vertaald als engel of boodschapper en verwijst naar een geschapen wezen. Dus de doorn van Paulus was letterlijk een demon die door Satan was gestuurd om hem te slaan. Het woord "buffet" betekent herhaaldelijk toeslaan zoals golven de kust zouden bufferen.


Mijn genade is voldoende voor jou
In het Nieuwe Testament betekent genade Gods liefde in actie jegens mannen die het tegenovergestelde van liefde verdienden. Genade betekent dat God hemel en aarde beweegt om zondaars te redden die geen vinger konden opsteken om zichzelf te redden. Genade betekent dat God zijn enige Zoon zendt om in de hel aan het kruis af te dalen, zodat wij schuldigen met God verzoend kunnen worden en in de hemel kunnen worden ontvangen. ‘(God) heeft hem tot zonde gemaakt voor ons, die geen zonde kende, opdat wij de gerechtigheid van God in hem mochten worden. 2 Korinthiërs 5: 21 '.

Genade, een onverdiende gunst.
"Genade kan worden gedefinieerd als de niet waardig of onverdiende gunst van God voor degenen die worden veroordeeld."
Uit het Grieks: χάρις
charis
khar'-ece
Van G5463; genade (als bevredigend), van manier of daad (abstract of concreet; letterlijk, figuurlijk of spiritueel; vooral de goddelijke invloed op het hart en de weerspiegeling ervan in het leven; inclusief dankbaarheid): - aanvaardbaar, voordeel, gunst, geschenk, genade, vreugdevrijheid, plezier, dank.

Hoe velen wil God genezen?
"Ik zal de ziekte uit uw midden verwijderen... Het getal uwer dagen zal Ik vol maken" (EXODUS 23:25,26). "IK, DE HERE, BEN UW HEELMEESTER" (Exodus 15:26).
Het doel van deze boodschap is om U bekend te maken met wat de Bijbel leert, dat, indien U ziek bent, God U wil genezen.
Als U niet volledig overtuigd bent, dat God wenst dat U GEZOND BENT, zal er altijd twijfel in uw gedachten zijn of u wel of niet zult genezen. Zolang er twijfel in Uw gedachten is of U wel of niet zult genezen, kan volmaakt geloof niet bestaan, en als er geen geloof, zonder twijfel of onzekerheid, wordt uitgeoefend, zult U wellicht nooit genezen. "Zonder geloof is het onmogelijk Hem te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken" (Hebreeën 11:6). "Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt, want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van den Here zal ontvangen" (Jakobus 1:6,7).
Als de mensen eenmaal overtuigd zijn, dat GOD HEN WIL GENEZEN, en dat HET NIET GODS WIL IS voor hen om ziek te zijn, dan blijkt dat zij vrijwel altijd genezing ontvangen wanneer er voor hen gebeden wordt, zo niet eerder. Dit wetende heeft men een basis, waarop VOLMAAKT GELOOF kan handelen.

Is God waarachtig of niet?
Tot iemand, die in de knoop zat met het geloof, en die tegen me zei: "Ik schijn maar geen geloof te kunnen krijgen om genezen te worden", sprak ik: "Hebt u VERTROUWEN dat God Zijn belofte aan u zal houden?" "O ja!" bevestigde ze. "Dat is geloof ", verzekerde ik haar, en voegde er toen aan toe: "Is dat niet eenvoudig?" En zij werd genezen. 
· "God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?" (Numeri 23:19). 
· "Er is niet één woord onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden" (1 Koningen 8:56). 
· "Voor eeuwig, o Here, houdt Uw woord stand in de hemelen" (Psalm 119:89). "Ik WAAK over Mijn woord om dat te doen" (Jeremia 1:12). Dat woord "waken" betekent "acht geven op", "er op letten", "beschermen" of "erachter staan". Met al Zijn onbegrensde kracht staat God achter Zijn woord om het te doen. Geloof dit.

Wij kunnen geen enkele reden vinden om aan God te twijfelen! Evangelist Bosworth zegt: "Twijfel niet aan God. Als u ergens aan moet twijfelen, TWIJFEL DAN AAN UW TWIJFEL, omdat deze onbetrouwbaar is, maar twijfel nooit aan God, noch aan Zijn Woord."
D.L.Moody zei: "Is er enige reden waarom U geen geloof in God zou hebben?
Heeft God ooit één van Zijn beloften verbroken? Ik daag elke ongelovige uit om ook maar één belofte, die God ooit heeft gedaan en die Hij niet heeft vervuld, aan te wijzen. Satan is een leugenaar. Jezus zei dat. Ik kan de Bijbel openen en u aantonen hoe Satan zesduizend jaar geleden tegen de mensen heeft gelogen, hen voorspiegelend, dat Gods Woord niet waar was. De duivel heeft Gods Woord ontkend en beloofde de mensen alles, maar hij verbrak elke belofte die hij ooit deed."

Alle drie miljoen genezen
Wat betreft de Schrifttekst Exodus 15:26, reeds hiervoor genoemd, laat mij u zeggen dat deze woorden van God:
"IK, DE HERE, BEN UW HEELMEESTER", gesproken werden tot ongeveer drie miljoen mensen (Exodus 12:37). EEN IEDER VAN HEN GELOOFDE, DAT GODS WOORDEN WAAR WAREN. Het resultaat was, dat eenieder van hen, die genezing nodig had, volkomen gezond werd gemaakt.

Elke persoon verlost
In Psalm 105:37 wordt ons gezegd dat "Hij (God) voerde hen uit en er was IN HUN STAMMEN NIEMAND DIE STRUIKELDE." Kunt u het zich voorstellen, drie miljoen mensen, allen gezond en sterk? Niet één zwakke, niet één zieke?
 
Hoe velen wil God genezen?
ALLEN KUNNEN GENEZEN WORDEN. Het is Gods wil voor iedereen, dat ze GEZOND EN STERK zijn — indien u aan Zijn voorwaarden wilt voldoen en Zijn Woord gelooft. Als er in uw geval een gerechtvaardigd "misschien" is, dan worden wij gedwongen toe te geven, dat er een "misschien" is in elk ziektegeval, omdat er "bij God geen aanneming des persoons is" (Handelingen 10:34). 

Als God iemand wil genezen, dan WIL HIJ U GENEZEN.
In de wereld van vandaag eisen ziekten en kwalen een vreselijke tol aan mensenlevens. Ondanks het feit, dat de medische wetenschap zijn grootste prestaties aan de dag legt, schrijdt de ziekte over de gehele wereld voort in een ongekende mate.
De tragedie is, dat deze ziekten en kwalen de lichamen van ongeteld duizenden Christenen aantasten, terwijl de doorsnee prediker en leraar niets anders weet te doen dan er bij te staan met woorden van sympathie en medelijden, het slachtoffer verzekerend dat het Gods wil moet zijn, dat het mee zal werken ten goede, of wellicht dat God de patiënt een les in nederigheid wil leren, of dat hij misschien dichter getrokken wordt tot Hem, die Zijn wil door ziekte in zijn leven uitwerkt.

Dit is de tendens van het tegenwoordige onderwijs en de prediking en deze wens ik af te keuren en VRIJMOEDIG tegen te gaan. Wij brengen u deze boodschap met het enige doel om u ervan te overtuigen, dat CHRISTENEN NOOIT ZIEK BEHOEVEN TE ZIJN, evenmin als dat zij zondig behoeven te zijn, en om u aan te tonen, dat HET ALTIJD GODS WIL IS om u volkomen te genezen, mits aan Zijn rechtmatige voorwaarden wordt voldaan.

Laat mij u vragen: Waarom is ziekte zo’n hardnekkige en lastige vijand in de kerk van vandaag? Hoe komt het, dat ziekten en kwalen zoveel slachtoffers hebben kunnen eisen van ons Christenvolk, wanneer, in het Oud Testament, drie miljoen mensen Gods gesproken Woord durfden te geloven en EEN IEDER VOLMAAKT GENEZEN WERD?

Laat mij nadrukkelijk vaststellen, dat de ENIGE REDEN dat deze drie miljoen Israëlieten gezond en sterk werden was, dat ZIJ GELOOFDEN WAT GOD ZEI: "Ik, de Here, ben uw heelmeester." Dat werd tegen hen gezegd en zij geloofden het. En vandaag, de ENIGE REDEN waarom de ziekte zoveel slachtoffers maakt onder ons volk is, dat de kerk GEFAALD (of geweigerd) HEEFT TE GELOVEN WAT GOD HEEFT GESPROKEN. Ze weet dat God zei: "Ik, de Here, ben uw heelmeester", maar toch heeft zij niet geloofd, dat Hij bedoelde wat Hij zei en ze heeft daarom Zijn "IK BEN" veranderd in "IK WAS".

Indien ONDER HET OUDE VERBOND drie miljoen mensen gezond konden zijn in één keer, hoeveel te meer dan behoren allen gezond te zijn ONDER HET NIEUWE VERBOND van genade, barmhartigheid en waarheid, hetwelk gebaseerd is op BETERE-beloften, met een BETER priesterschap, door een ZOVEEL VERHEVENER DIENST (Hebreeën 8:6).

Ik zal ongebruikelijke en onverklaarbare wonderen ervaren.
Handelingen 2:16-17; Handelingen 4:29-31; Hebreeën 2: 4
Heb 2:4 4terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.
Bijbelse genezing
Christus - Het wonderleven
HIER IS EEN van de meest vitale uitspraken in de Bijbel:
Jezus Christus is dezelfde gisteren en vandaag en voor altijd. Heb-13: 8

Dit is de Jezus die de zieken genas, de melaatsen reinigde, de doden opwekte, zondaars vergaf en de onderdrukten verloste. Zijn kracht is hetzelfde. Zijn bediening is ongewijzigd. Zijn compassie is vandaag identiek. Wat de Heer toen ook deed voor mensen dat zal Hij het ook vandaag voor ons doen. Hij is bij ons om ons te genezen als we ziek zijn, om ons te redden als we niet bekeerd zijn, om ons te verlichten als we onderdrukt worden, om ons te helpen als we in nood zijn. Jezus zei: Alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. Mat 28: 18
De Bijbel zegt: Als wij iets in zijn naam zullen vragen, zal hij het doen. Joh-14:14 
De Bijbel zegt: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbijgaan. Mat24:35

De dood kon hem niet stoppen
Drie dagen na zijn begrafenis in een geleend graf, Luk23: 52-53, wekte God Jezus uit de dood op volgens de Schriften. Mat 28: 1 "6; Luk-24: 1-12; 1Corrintiers 15:4

Na zijn opstanding verscheen Jezus aan degenen die Hem volgden en bevolen: Ga de hele wereld in en predik het evangelie aan elk schepsel, Mar.16:15 wie gelooft en zich laat dopen, zal worden gered degenen die niet geloven zullen verdoemd worden. Mar-16:16
Toen beloofde Hij: Deze tekenen zullen hen volgen die geloven; In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen; zij zullen de zieken de handen opleggen en zij zullen genezen. Mar.16:17-18
En zie, ik ben altijd bij je, zelfs tot het einde van de wereld. Mat 28:20
Dat betekent dat de Heer met mij is als ik schrijf, en dat Hij met jou is terwijl je leest, waar je ook bent op dit moment. Hij is bij ons om zijn evangelie te bevestigen. Hij zei: Als je alleen maar kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk voor degenen die geloven. Mar.9:23


Wonderen - HET BIJBELSE PATROON
"TOEN JEZUS ZIJN BEDIENING BEGON, Zijn openbare bediening, was het een bediening van wonderen. 
Zijn conceptie, Zijn geboorte, Zijn leven, Zijn wijsheid en leer, Zijn bediening, Zijn dood, Zijn opstanding, Zijn verschijningen en Zijn hemelvaart waren allemaal verbazingwekkende en onmiskenbare wonderen.
Een stroom van wonderen vloeide uit de handen van de apostelen die de religieuze systemen van die tijd verstoorden in die mate dat zelfs de Romeinse regering beefde. Die eerste christenen ontdekten dat de Christus die God uit de dood had opgewekt, dezelfde macht had en dezelfde wonderen verrichtte als reactie op hun bevel - wanneer gegeven in Zijn naam - zoals Hij had gedaan voordat Hij werd gekruisigd; dat hij weer leefde; dat Hij in hen leefde; dat hij niet was veranderd. Acs-3:12-16
Het doel van wonderen is om de mensen het verschil te laten zien tussen de dode goden van heidenEN en de levende God die de Schepper van hemel en aarde is, en om ongelovigen te overtuigen om te geloven en Hem te aanbidden.

Gemaakt voor wonderen
Als nakomelingen van de wonderbaarlijke God, hebben mensen een aangeboren honger om het wonderbaarlijke te ervaren. Jezus trok de menigten aan door wonderen,
Mat.12: 15; 14: 35-36; Luk.5: i5; joh.6:2 en overal waar vandaag wonderen in Zijn naam worden gedaan, worden menigten aangetrokken.

Bediening van Wonderen
Onder de tienduizenden die op wonderbaarlijke wijze door Christus zijn genezen tijdens campagnes, is bijna voor geen van hen individueel gebeden. Ze zijn genezen door hun eigen geloof dat in hun eigen hart is geboren terwijl ze nadachten over de Bijbelse waarheden. Als er geen geloof is voor wonderen, zullen ze niet worden ervaren. 

De urgentie van wonderen
Wanneer wonderen worden gemanifesteerd, worden ongelovigen aangetrokken om het evangelie te horen en worden ze overgehaald om in Christus te geloven.

Johannes zei, een grote menigte volgde Jezus omdat zij zijn wonderen zagen die hij deed over hen die ziek waren, Joh. 6: 2 [en dat] velen in zijn naam geloofden, toen zij de wonderen zagen die hij deed. Joh 2:23

14Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht had, zeiden zij: Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou. Johannes 6:14
Gelovigen werden aan de Heer toegevoegd, zowel mannen als vrouwen. 
Ook de apostelen verrichte grote wonderen.
Handelingen 5:15-16 15 zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. 16En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen.

De Bijbel zegt: 22Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. 
Handelingen 2:22

Want vandaag beloofde Jezus: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen Johannes 14:12-14

De sleutel tot bijbelse genezing is geloof dat Christus meende wat Hij zei. Het is van vitaal belang om te geloven.

FEITEN OVER BIJBELSE GENEZING
HIER ZIJN FEITEN OVER BIJBELSE GENEZING.
1. Zowel zonde als ziekte kwamen in de wereld door de val van het menselijk ras. Daarom wordt in de genezing van beide voorzien in de verlossing van de mensheid.

2. Jezus zei: Zoals Mozes de slang in de woestijn ophief, zo moet [voor hetzelfde doel] de Zoon des mensen worden opgeheven. Joh-3:14; Num.2L4-9

3. In hun remedie ontvingen zij zowel vergeving van hun zonden als genezing voor hun lichaam. In Christus ontvangen we vandaag zowel vergeving van onze zonden als genezing voor onze zieke lichamen.

4. De Bijbel zegt, Jezus van Nazareth ... Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. Handelingen 10: 38 Dit bijbelvers maakt duidelijk dat ziekte Satans onderdrukking is.

5. Ons wordt verteld dat de Zoon van God werd gemanifesteerd, dat hij de werken van de duivel zou vernietigen. 1 Johannes 3:8

6. In verband met het avondmaal, de beker wordt genomen ter nagedachtenis 1Co-11:25 van Zijn bloed dat werd vergoten voor de vergeving van onze zonden. Rom 3:25; Openbaring 1: 5 Het brood wordt gegeten ter nagedachtenis van zijn lichaam waarop onze ziekten zijn gelegd en de striemen waardoor wij zijn genezen. 1Co11:23-24; Jesaja-53: 5 73. Als genezing niet voor iedereen is, zou Christus zijn belofte moeten hebben gekwalificeerd en moeten zeggen: Alle dingen waar u naar verlangt [behalve genezing], als u bidt, geloof dan dat u ze ontvangt en u zult ze hebben. Mk11: 24 Maar dat deed Hij niet. Genezing is daarom inbegrepen in het "wat dan ook". Deze belofte wordt aan iedereen gedaan.

7. De juiste vertaling van Jesaja 53: 4 is: hij heeft zeker [of zeker] onze ziekten gedragen en onze pijnen gedragen. Om te bewijzen dat onze ziekten werden weggevoerd door Christus, net zoals onze zonden werden weggevoerd, wordt hetzelfde Hebreeuwse werkwoord voor "gedragen" en "gedragen" gebruikt om beide te beschrijven. (Zie verzen ii-i2.)

8. De meest gebruikelijke traditie is dat het tijdperk van wonderen voorbij is. Om dit waar te laten zijn, zou er een totale afwezigheid van wonderen moeten zijn. Zelfs één wonder zou bewijzen dat het tijdperk van wonderen nog niet voorbij is.

GOD SPREEKT DOOR ZIJN WOORD
DE INTEGRITEIT VAN Gods geschreven woord is de enige betrouwbare basis voor bijbels geloof. Een van de grootste spirituele fouten is het behandelen van het woord van God alsof het een gewoon boek is. Als we de Bijbel lezen, spreekt de Heer tot ons persoonlijk. We leren het dezelfde plaats te geven die we Christus zouden geven als Hij fysiek in onze aanwezigheid zou zijn.

We scheiden God niet van Zijn woord. Hij is er niet alleen in - een deel ervan - maar Hij is er ook achter en waakt er voortdurend over om het te bevestigen, Jer-1: 12; Isa-55: 11; Mat 24:35 om te verzekeren dat, zoals Salomo zei, geen enkel woord van al zijn goede beloften heeft nagelaten, die hij beloofde. 1Kg 8:56 De engel zei: Geen woord van God is krachteloos. Lu-1: 37RV Een andere vertaling zegt: Geen belofte van God zal onmogelijk kunnen worden vervuld.

God kondigt aan:
Ik ben de Heer die je geneest. Ex15:26
Wanneer we begrijpen dat Gods woord van belofte persoonlijk tot ons is gericht, worden we ons ervan bewust dat het Zijn wil is dat we genieten van lichamelijke gezondheid, geestelijke verlossing en materiële overvloed. Geen enkele tekst kan Gods wil duidelijker uitdrukken dan deze:
2Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat 3 Johannes 1:2

DE WORTEL VAN ZIEKTE
WIJ MOETEN onthouden dat zwakheden en ziekte destructief zijn en dat zij daarom afkomstig zijn van de vernietiger, Satan, en niet van God. Jezus zei: de dief [Satan] komt niet, maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Johannes 10: 10

Satans deel in ziekte
Satan ging heen ... en sloeg Job met zere zweren. Job 2:7
Jezus ging rond ... en genas alles wat door de duivel werd onderdrukt. Ac10:38
Jezus zei over een vrouw die samengebogen was en zich op geen enkele manier kon verheffen, dat Satan haar heeft gebonden; [dat ze een] geest van zwakheid had. Lu13:11-16
Jezus gaf [ons] macht en autoriteit over alle duivels en om ziekten te genezen. Lu 9: 1 Hij zei: In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen ... zij zullen de zieken de handen opleggen en zij zullen genezen. Mc 16:17-18
God die goed is - God, de Leven gever, wil dat mensen gezond zijn. Alleen Satan, de vernietiger - de dief - de moordenaar, wil dat mensen ziek worden.

GEZONDHEID VERVANGEN DOOR ZIEKTE
HET WAS NOOIT Gods plan voor de mensheid, die Hij in perfectie schiep, om geestelijke of lichamelijke ziekten te ondergaan. Het probleem van ziekte en lichamelijke zwakte begon toen Adam en Eva toegaven aan Satans verleiding om Gods woord in twijfel te trekken. Gods eigen wet maakte duidelijk dat degene die zondigde gestraft moet worden.
De ziel die zondigt zal sterven. EzA8: 4,20 Het loon van de zonde is de dood. Rom 6: 23 Maar allen hadden gezondigd, Rom-5: 12 dus allen moeten lijden en sterven.

DE STRAF VAN DE ZONDE IS BETAALD
De grote uitwisseling
.JEZUS CHRISTUS, de onschuldige, leed de straf en verdroeg de straf die de schuldige mensheid verdiende.1Tim2: 5-6; Mkl0: 45 Hij verdroeg de straf voor onze zonden door het offer van Zijn leven aan het kruis. Jezus Christus heeft onze schuld betaald. Onze fysieke en spirituele slavernij onder Satan is beëindigd. Wat Christus droeg, moeten we nooit meer dragen

Satan heeft niet het recht om op ons te leggen wat God op Jezus heeft gelegd. Het verlossende feit is:

De Heer legde op hem [Jezus] de ongerechtigheid van ons allemaal, Jes 53:6 en voor de overtreding van mijn volk werd hij getroffen. Jes 53:8 Zijn ziel werd tot een offer gebracht voor de zonde Jes 53:10 en Hij droeg hun ongerechtigheid. Jes 53:11 Hij droeg de zonde van velen en deed voorbede voor de overtreders.
Isa 53:12 Want God nam de zondeloze Christus en stortte onze zonden in hem. In ruil daarvoor goot hij Gods goedheid in ons.2Cor5: 21 Christus 'eigen bloed ... verkreeg eeuwige verlossing voor ons. Heb 9:11-12,14; 10:19-22 Die zelf onze zonden droeg in zijn eigen lichaam aan de boom, dat wij dood voor zonden zijn, zouden leven naar gerechtigheid. 1Pet 2:24 Want God heeft hem [Jezus] tot zonde voor ons gemaakt, die geen zonde kende; dat we de gerechtigheid van God mogen worden gemaakt. In hem 2Cor.5: 21 Zie ook; Johannes 3:16; Mat.26:28 Zeker heeft hij onze ziekten gedragen en onze pijnen gedragen. Jesaja 53: 4 4Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
5Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Mat 8:17 17opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide:
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

VERGEVING VAN ZONDEN en lichamelijke genezing maken deel uit van de grote zekerheid.  Heb 2: 4 4terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Redding omvat beide.
Die al uw ongerechtigheden vergeeft; die al uw ziekten geneest. Psalmen l03: 3 Wat gemakkelijker te zeggen is, uw zonden zijn u vergeven; of om te zeggen: Sta op en loop? Mat 9: 5

DE REDDER IS DE GENEZER
We KUNNEN Jezus, de Genezer, niet scheiden van Jezus, de Verlosser, dus we kunnen bijbelse genezing niet scheiden van bijbelse redding. We moeten duidelijk begrijpen dat bijbelse genezing een onderdeel is van redding.
U zult de Heer, uw God, dienen. Dan voegt hij eraan toe en ik zal ziekte uit uw midden wegnemen. Ex-23: 25
Hoe kan iemand genezen terwijl hij de genezer afwijst? In de zoektocht naar de genezing van Christus, zou men beginnen met het verwelkomen van Jezus, de genezer in zijn of haar eigen leven.
Degene die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden, Rom 10:13 Door genade [onverdiende gunst] worden we gered door geloof; en dat niet van onszelf: het is de gave van God: niet van werken, anders zou iemand opscheppen. Ef-2:8-9
WAAROM WE BIDDEN, we moeten weten dat Christus stierf om het voor ons te voorzien in Zijn plaatsvervangende dood aan het kruis. We kijken eerst naar het kruis waar de prijs is betaald voor de zegen die we zoeken.

Als het wordt betaald - is het van ons
Toen Christus onze zonden droeg en ze weg deed, 1Pet2: 24 Hij droeg ook onze ziekten en legde ze weg. Jes 53:4-5 Hij verloste ons van de vloek van zonde en de gevolgen ervan door het oordeel te verdragen dat we verdienden. 
Rom5:8; 6:6; 2Cor5:21 Toen stond Christus triomfantelijk op in onze plaats. 
Kol 2:12-13; 3:1-2 Zijn overwinning was onze overwinning.

• Denk aan de zegeningen van Christus
• Denk aan het kruis en zijn lijden
• Denk aan de terugbetalingsbepalingen
Ontvang je genezing

God's Belofte – Het zekere fundament
De BIJBEL ZEGT: Let op mijn woorden; neig uw oor naar mijn zeggen. Laat ze niet uit uw ogen wijken; bewaar ze in het midden van je hart. Want zij zijn leven voor hen die hen vinden, en gezondheid voor al hun vlees. 
Spreuken 4:20-22 We houden onze geest, onze oren, onze ogen en onze harten alleen bezig met Gods belofte.
De Bijbel zegt: Hij zendt zijn woord en geneest ons. Ps. 107: 20 Gods woord verklaart het, dus het is waar. Num23: 19;

Josh.23: 14; 1Kg.8: 56; Isa.38: 7; 55:11; Eze.12: 25; Mat.24: 35; 1Pet.1: 25

Bijbels geloof verklaart kalm: ik accepteer het. Denk aan de Schrift, houd vast aan de belofte van je geloof zonder te aarzelen; want hij [God] is trouw die beloofde. Hebr. 10:23 God zegt: Mijn verbond zal ik niet breken, noch de zaak veranderen die uit mijn lippen is gegaan. Psa 89:34 Hij belooft: Mijn woord ... zal niet ledig naar mij terugkeren. Is een. 55:11 En zij overwonnen hem [Satan] door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis. Lev 12:11 Hoe te triomferen over Satan Toen Satan Christus in de woestijn verleidde, was alles wat de duivel hoorde, geschreven. Het is geschreven. Het staat geschreven. Mat 4:4,7,10 Drie keer gaf Jezus hem hetzelfde antwoord. Het resultaat: Toen verliet de duivel hem en engelen kwamen en dienden hem. Mat.4:11

In de dagen van de Bijbel handelden gelovige mensen volgens het gesproken woord van God. Vandaag handelen we naar het geschreven woord van God, onze hemelse Vader. Wij geloven Hem, Hij bevestigt het en zegt: Ik ben de Heer: Ik zal spreken en het woord dat ik zal spreken zal geschieden ... Ik zeg het woord en zal het uitvoeren, zegt de Here God. Eze 12:25 Ik waak over mijn woord om het uit te voeren. Jer 1:12 En hij [God] heeft zijn woorden bevestigd, die hij sprak. Dan9: 12 en wat hij [God] heeft beloofd, kan hij uitvoeren. Rom 4:21 Geen woord van God is krachteloos. Lukas 1:37
Kennis van de belofte komt eerst. Gebed is de volgende. Actie, met lof, is de finale.

Waarom worden er niet méér genezen?
"Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus" (Romeinen 10:17). Geloof ontstaat nooit door onze "sympathie". Geloof ontstaat nooit door ons "medelijden". Geloof ontstaat nooit door al ons spreken met de slachtoffers over hun pijnen en klachten, zwakheden en ziekten. "Geloof is uit het horen van het Woord van Christus" (Romeinen 10:17). Geloof ontstaat, wanneer wij HET WOORD DER WAARHEID HOREN.
De mens MOET men de waarheid vertellen. Jezus zei: "Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Hij is de Waarheid. Als wij menigten mensen verlost willen zien van de banden der ziekte, dan MOETEN wij hen dat deel van het Woord prediken, dat hen vrijmaakt van ziekte. De waarheid is, dat CHRISTUS WIL DAT EEN IEDER VAN U GENEZEN WORDT of anders zou Hij niet de "striemen" hebben gedragen, waardoor "gij genezen zijt" (Jesaja 53:5; 1 Petrus 2:24).
Dan zult u vragen, Waarom worden er niet méér genezen?
Wegens het gebrek aan onderwijs en prediking van deze grote waarheid. In plaats van staan bij het ziekbed van de massa, sympathiserend met haar pijnen en insinuerend. dat het Gods wil moet zijn om ze "te aanvaarden", of dat "het u geduld zal leren", of dat "u misschien dichter tot de Heer wordt getrokken" door uw ziekte, behoort de predikant ELKE VORM VAN ZIEKTE DE OORLOG TE VERKLAREN, en de autoriteit te nemen over elke vorm van duivelse kracht, door de machtige en overwinnende Naam van JEZUS CHRISTUS, en zo verlossing te brengen aan de lijdende.

Als redding voor allen is, is ook genezing voor allen
Wij verkeren nimmer in twijfel betreffende Gods bereidheid om zelfs de laagste en meest waardeloze mens te redden. Waarom kunnen wij daar zo zeker van zijn? Alleen omdat ons van jongs af aan geleerd werd, dat redding is voor ALLEN, die geloven, omdat "alzo lief God de wereld heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16).
Wanneer ons de waarheid aangaande genezing voor het lichaam even positief was geleerd als de waarheid aangaande redding voor de ziel, dan zouden de mensen even graag geloven voor genezing als dat zij doen voor redding.
Als God in vroeger tijden wonderen verrichtte en genas, maar Hij wil hetzelfde vandaag niet doen, dan moet het zo zijn, dat Hij een God is, die "was" en niet een God, die "is". Maar ik wil vrijmoedig verklaren, dat Hij de grote "IK BEN" is — "IK, DE HERE, BEN UW HEELMEESTER". Op dit moment zegt God: "Ik, de Here, ben UW heelmeester". Morgen zal Hij precies hetzelfde bedoelen. Hij zal de zieken, die morgen naar Hem opzien, genezen, omdat Hij steeds blijft de grote "IK BEN". Er is geen misschien; Hij geneest nog steeds ALLEN die tot Hem komen en Zijn belofte geloven. "U geschiede naar uw geloof" (Matteüs 9:29).
Daarom "bidt in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende" (Jakobus 1:6).

Geestelijke en lichamelijke genezing
Genezing in de Bijbel is zowel lichamelijk als geestelijk. De twee pijlen, waarmee Satan de mensheid treft, zijn ZONDE en ZIEKTE. Beide kwamen door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. De twee herauten van de overwinning, die Christus in de wereld bracht, zijn REDDING en GENEZING — verlossing van zonde en ziekte. Ik denk, dat het nog beter op deze wijze kan worden gezegd: REDDING van zonde en ziekte, of GENEZING van zonde en ziekte. Beide geneesmiddelen zijn in één verzoening, er is in voorzien door één offer en door één plaatsvervanger. Het maakt weinig verschil uit of wij zeggen GENEZEN of GERED. Als wij zeggen GENEZEN, dan is dat voor lichaam en ziel. Als wij zeggen GERED, dan is ook dat zowel voor de ziel als voor het lichaam.
Het zou onvolkomen zijn, wanneer een ongerede mens met ziekte in zijn lichaam GERED wordt van zijn zonden en niet genezen van zijn ziekte, nadat hij deze waarheid heeft horen prediken. Het zou onvolkomen zijn, wanneer een zondaar GENEZEN wordt en zijn zonden behoudt. Deze geestelijke kwalen worden iemand vergeven wanneer zijn lichamelijk wezen "gered" of GENEZEN wordt. WAAROM? Eenvoudig omdat hij de verzoening heeft aanvaard. Hoe zou hij slechts de helft van de weldaden kunnen aanvaarden, nadat hij de waarheid heeft gehoord? Hij heeft nu geleerd om Jezus te zien, het bloedend offer, dat zowel zijn ZONDEN als zijn ZIEKTEN draagt. Dit is de "waarheid, die de mensen vrij maakt" in hun lichamen zowel als in hun zielen.

Een volle, tweevoudige voorziening en vertellen de "ongerede" dat zij Jezus Christus moeten aannemen als hun "Genezer" en "Redder" tegelijkertijd; dat zij moeten geloven, dat Hij geneest van ziekte op hetzelfde ogenblik dat Hij redt van zonde. Dit brengt een volmaakte verlossing teweeg, beide in ziel en in lichaam. Het lichaam en de ziel worden altijd tezamen verlost, wanneer de mensen het willen geloven. Paulus zegt: "Gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn"
(1 Korintiërs 6:20 Statenvert.).
Ons wordt gezegd, dat wij zowel lichaam als geest moeten gebruiken om God te verheerlijken. Beide zijn "gekocht en betaald".

Christenen behoeven niet ziek te zijn
Wij tolereren geen zonde in ons leven, omdat Jezus onze zonden droeg. Wij behoeven evenmin ziekte in ons leven te dulden, want Jezus droeg onze ziekten. "Hij heeft onze zwakheden op Zich GENOMEN en onze ziekten heeft Hij GEDRAGEN" (Matteüs 8:17). "Nochtans, onze ziekten heeft Hij OP ZICH GENOMEN, en onze smarten (pijnen) GEDRAGEN" (Jesaja 53:4). Door deze Schrifttekst kunnen wij weten, dat Jezus onze ziekten DROEG. 
Volgens 1 Petrus 2:24, "die Zelf ONZE ZONDEN in Zijn lichaam op het hout GEBRACHT HEEFT", kunnen wij WETEN, dat Jezus onze zonden HEEFT GEDRAGEN! Indien Hij ze heeft gedragen, behoeven wij ze niet te dragen. Indien wij ze moeten dragen, dan behoefde Jezus ze niet te dragen. Indien wij ze moeten dragen, dan was het onnodig, dat Jezus ze droeg. Het Evangelie toont duidelijk aan, dat Hij ze heeft GEDRAGEN, d.w.z. ZE HEEFT WEGGEDRAGEN, en dat WIJ er daarom van VERLOST ZIJN en ZE dus NOOIT MEER BEHOEVEN TE DRAGEN.

Maar, de Christenen in het algemeen zijn gaan geloven, dat, hoewel zij verlost waren van hun zonden, zij moeten blijven lijden van hun ziekten, omdat het "misschien niet Gods wil is hen te genezen". Zij weten, dat Hij anderen genas, maar misschien waren die de meer begunstigden, die deze genade van Hem ontvingen. Was het slechts Zijn WIL om het te doen, dat WETEN zij, dat HIJ HEN KON GENEZEN, maar daar zij niet ZEKER zijn VAN ZIJN WIL, zullen zij "geduldig" zijn en verder wegkwijnen van kwalen, die aan hun lichamen vreten. Bedenk eens! Ziekten, die datzelfde lichaam, dat "gekocht en betaald" is, wegvreten; ja, gekocht en betaald met het lichaam van de Zoon van God! Lijkt u dit redelijk toe? Neen! Duizend maal: Neen!

Mijn hart gaat uit naar de massa’s van ons Christenvolk, wie dit is geleerd. Hoe is dit in tegenstelling met Gods Woord! Bosworth zegt: "Wanneer ik mensen vraag of zij denken, dat het Gods wil IS om hen te genezen, en zij antwoorden, dat zij niet weten of het Zijn wil is of niet, dan vraag ik hen, of het GODS WIL IS OM ZIJN BELOFTE TE HOUDEN". Dit is zeker een redelijke vraag, die gesteld kan worden aan diegenen, die Gods bereidheid om ALLEN TE GENEZEN, die ziek zijn, betwijfelen.
Laat mij herhalen, de reden, waarom niet méér mensen genezen worden, is door het gebrek aan onderwijs en prediking van deze waarheden. 
Aangezien "geloof uit het gehoor is, en het gehoor door het Woord van Christus", MOETEN wij — zo wij verwachten, dat de mensen geloof hebben om Gods goddelijke zegen van lichamelijke genezing te ontvangen — hen deze waarheden prediken, welke dienen om het geloof voor deze zegen op te bouwen.
Hoeveel zondaren zouden gered worden, wanneer de prediker nooit een toespraak over de redding hield? Of wanneer, als hij zich voorstelt om een boodschap over het onderwerp redding samen te stellen, hij koos als zijn hoofdpunten
(1)	Misschien is het niet Gods wil u te redden;
(2)	Misschien is uw zonde tot eer van God;
(3)	Wees geduldig in uw zonde, totdat God u wil behouden; of
(4)	De dagen van WONDEREN (bekering) zijn voorbij?
Hoeveel zielen zouden gered worden en hoeveel zondaren zouden geloof ontvangen voor hun bekering door zijn boodschappen?
Toch zijn dit zo ongeveer de enige punten, die de zieken aangaande genezing te horen krijgen; daarom is het gemakkelijk te begrijpen, waarom er vandaag niet meer worden genezen.

De Vader bidden in Jezus’ Naam
"Wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde" (Johannes 14:13). "Als gij den Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam" (Johannes 16:23).
Volgens deze teksten kunnen wij er volmaakt zeker van zijn, dat, als Jezus de waarheid sprak, wij het recht hebben de Vader te vragen om genezing, in de Naam van Jezus Christus, en dan genezing te ontvangen. Als wij Gods Woord geloven, dan mogen wij vragen in Jezus’ Naam, en wij zullen altijd ontvangen datgene, waarom wij vragen; dat betekent, zoals Johannes zei in 1 Johannes 5:14: "Indien wij iets bidden naar Zijn wil"
— en genezing is beslist en absoluut ZIJN WIL VOOR ALLEN.
U, die lijdt door ziekte, hebt een recht om de Vader te bidden om genezing. Dan "al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal u geschieden" (Marcus 11:24). Het is echter uiterst belangrijk, dat ons bidden moet zijn in Jezus’ Naam.

De kracht van Jezus’ Naam
Er is kracht in de Naam van de Here Jezus Christus. Er staat geschreven in Filippenzen 2:9,10: "God heeft Hem den Naam boven allen Naam geschonken, opdat in den Naam van JEZUS zich alle knie zou buigen van hen, die in den hemel (engelen) en die op de aarde (mensen) en die onder de aarde (demonen) zijn". Wezens in alle drie werelden moeten buigen voor de Naam van Jezus . Die Naam regeert over Satan en zijn gehele koninkrijk.
Wigglesworth vertelt dat hij een man bediende, die stervende was aan t.b.c. Hij zei, dat, terwijl zij naast het bed stonden, ze niets anders deden dan de Naam van JEZUS herhalen, steeds weer opnieuw. De heerlijkheid van God begon de kamer te vervullen, genezing stroomde in het lichaam van die stervende man, en hij stond op, volmaakt gezond.
Petrus zei tot een kreupele: "In den Naam van Jezus Christus, den Nazoreeër; Wandel!", en de man liep heen en weer (Handelingen 3:6).
Paulus zei tegen een demon: "Ik gelast u in den Naam van Jezus Christus van haar uit te gaan", en de vrouw werd volkomen hersteld (Handelingen 16:18).
Jezus liet ons Zijn Naam achter. Deze blijft met ons. Wij hebben het recht om hem te gebruiken. Satan wordt bevolen die "Naam boven allen naam" te respecteren en zijn gehele koninkrijk is verplicht ons bevel te gehoorzamen, wanneer dit wordt gegeven in de Naam van Jezus Christus (zie Lucas 10:17).
Denk eraan, deze Jezus overwon de zonde, Satan, ziekte, dood, hel, en graf, en wij gebruiken Zijn NAAM wettelijk.
"Toen Jezus ons het recht gaf om die Naam te gebruiken, kende de Vader al datgene, wat die Naam zou inhouden, wanneer hij in het gebed werd uitgesproken door verdrukte zielen, en het is altijd Zijn vreugde die Naam te herkennen. De mogelijkheden, opgesloten in deze Naam, gaan ons verstand te boven, en wanneer Jezus tot de gemeente zegt: "Wat gij den Vader ook vraagt in Mijn Naam", geeft Hij ons daarmee een ondertekende cheque op alle rijkdommen van de hemel en vraagt ons deze in te vullen. Wat een voorrecht! Het zou voor iedere Christen, die genezing nodig heeft, de moeite waard zijn om een uitgebreide studie te beginnen betreffende de hulpbronnen van Jezus, teneinde een mate te verkrijgen van al de weelde, die deze Naam vandaag voor hem inhoudt. De Naam is van hem en hij kan deze vandaag gebruiken. Dat zei Jezus.
Geloof dat Hij de waarheid sprak en begin HEDEN Zijn Naam te gebruiken in het gebed.
"Jezus zegt: U vraagt de Vader in Mijn Naam. Ik zal dat verzoek onderschrijven, en de Vader zal u alles geven wat Ik heb onderschreven. Wanneer wij onze voorrechten en rechten in het nieuwe verbond nemen en bidden in Jezus’ Naam dan glijdt het verzoek en de smeekbede uit onze handen in de handen van Jezus. Dan draagt Hij de verantwoordelijkheid voor die nood, en wij weten, dat Hij zei: "Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt. Zelf weet Ik dat Gij Mij altijd hoort". Met andere woorden, wij weten, dat de Vader Jezus altijd hoort, en als wij bidden in Jezus’ Naam is het, alsof Jezus Zelf bidt. Hij neemt onze plaats in. Het antwoord wordt ons door de Vader gezonden, en wij verheugen ons." 
Dit is absoluut waar. Als u genezing nodig hebt, dan kunt u de Vader erom BIDDEN in Jezus’ Naam. Geloof, dat Hij u hoort en zie! u zult uw ziekte zien verdwijnen. Waarom? Hier is het antwoord. "En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de heden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden" (1 Johannes 5:14, 15). Nu, dat is niet moeilijk, wel? Het is van u. U hebt er recht op. Bid Hem erom en ontvang uw gezondheid in de kostbare, machtige Naam van Jezus. Doe het nu! Handel nu! De belofte geldt NU; op de plaats waar u bent!
Jezus gaf ons toestemming om Zijn Naam te gebruiken in het gebed. "Wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen" (Johannes 14:13,14). Ook lezen wij: "Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn Naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij" (Johannes 16:24). Wat behoren wij Hem te prijzen voor het recht om Zijn Naam in het gebed te gebruiken.

Als u genezing nodig hebt, dan kunt u er de Vader om bidden, in de Naam van Zijn geliefde Zoon, en u zult haar ontvangen, en uw blijdschap zal VERVULD zijn.
[bookmark: _GoBack]Petrus nam Jezus op Zijn Woord en tot de lamme, die genezing nodig had, zei hij: "In den Naam van Jezus Christus, den Nazareeër: Wandel!". Deze Naam heeft ZIJN KRACHT NOOIT VERLOREN. Deze Schrifttekst bewijst ons het feit, dat iemand GENEZING kan ontvangen DOOR DIE NAAM. De mensen worden gered door die NAAM, want "de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder den hemel geen andere naam den mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden" (Handelingen 4:12). De mensen bidden en richten hun verzoeken aan de Vader in die NAAM (Johannes 14:13,14; 16:24). Die NAAM doet de lammen, zwakken en hulpeloze weer lopen. En Jezus zei: "In Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven" (Marcus 16:17). Paulus bewees, dat deze profetie van Jezus waar was, verschillende jaren nadat Jezus haar had uitgesproken. Paulus zei tot de geest: "Ik gelast u in den NAAM VAN JEZUS CHRISTUS van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur" (Handelingen 16:18). Geen wonder, dat de dichter van het lied schreef:
Allen roemen de kracht van Jezus’ Naam, Laten de engelen op hun aangezicht vallen; Breng te voorschijn de koninklijke diadeem En kroon Hem Heer van allen.

Welk een kracht heeft die NAAM vandaag voor de kerk! En hij was verbonden met elke fase van de eerste gemeente. Volgens Kolossenzen 3:17 werd hen geleerd: "En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in den NAAM des Heren Jezus, God den Vader, dankende door Hem!". In Efeziërs 5:20 werd hen geleerd, dat zij moesten altijd "God den Vader danken, in den NAAM van onzen Here Jezus Christus". In 1 Korintiërs 6:11 werd hen gezegd, dat zij zich hadden "laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door den NAAM van den Here Jezus Christus en door den Geest van onzen God". In Hebreeën 13:15 werd hen gezegd "een lofoffer te brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die Zijn NAAM belijden". In Jakobus 5:14 werden ze geïnstrueerd om "de zieken te zalven met olie in den NAAM des Heren en in 1 Johannes 3:23 werd hen gezegd: "Dit is Zijn gebod, dat wij GELOVEN in den NAAM van Zijn Zoon Jezus Christus". Wij zien door deze teksten, dat de Naam van Jezus elke fase van het leven van de eerste gemeente beheerste en dat hij in hun gedachten, in hun gebedsleven en in hun en onderwijs en prediking een plaats innam, die vandaag voor velen vreemd is, omdat zij niet werden onderwezen.

